Mattheus 18 - Griekse ikoon “Volg Mij”

Nieuwsbrief Johanneskerk

23 januari 2026

externe versie



Bezinning

mozaiek Dom Santa Maria
Nuova in Monreale, ltalie.

Alles goed?

Aan het eind van het beroemde 6-dagen-scheppingsverhaal staat: ‘God keek
naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.” Enige tijd geleden
promoveerde een jonge theologe, Carola Dahmen, op een studie met de
uitdagende titel: ‘And it was not good any more...” ‘Het was niet goed
meer...' (Promotor: Heleen Zorgdrager!).

Er is grote bezorgdheid over de toestand van onze aarde. In haar boek
bespreekt Carola de visie van verschillende theologen op de relatie van God met
de natuur en de mensen die daar deel van uit maken. Ik ben daar nog lang niet
mee klaar (ook met dat boek niet), maar die titel laat me niet los. Die raakt ook
mijn eigen geloofs-geschiedenis. Ooit ontdekte ik dat er ndég een
scheppingsverhaal is, dat heel andere accenten legt. Dat tweede verhaal begint
al in Genesis 2:4. Je zou zomaar denken dat het een vervolg is op het
voorgaande, maar alles is anders: de naam van de schepper (God, de HEER
(Jahweh); het hele perspectief is anders (we blijven hier dicht bij huis, ‘in de
tuin’); de volgorde (eerst de man uit klei gemaakt, daarna de dieren, daarna de
vrouw); en vooral: Het loopt uit op wat we ‘de zondeval’ zijn gaan noemen, en de
verbanning uit de tuin. Helemaal niet meer zo goed dus... Ooit had ik geleerd dat
het door die zondeval was gekomen dat er narigheid bestaat. Dat roept natuurlijk
veel vragen op. Hebben die twee mensen het bedorven voor alle geslachten
daarna? Vaak is gezegd dat ‘de zonde' kon ontstaan door de vrijheid die de
mensen kregen. Maar als alles zeer goed was, hadden we dan ook niet beter
toegerust moeten zijn om daarmee om te gaan?



Bezinning

Heel anders wordt het als je dit niet meer als één verhaal na elkaar leest, maar als
twéé verhalene ndast elkaar. Ook al zijn ze in de loop van de
redactiegeschiedenis aan elkaar vastgeklit geraakt. Wat in het eerste verhaal nog
'zeer goed’ was, blijkt toch 66k heel kwetsbaar te zijn, en daarin spelen wij zelf
een heel belangrijke rol. Zijn die verhalen dus tegenstrijdig? Ja, dat zijn ze. En al
was er een tijd dat ik daar van schrok, nu vind ik er juist troost in. Want het is net
zo tegenstrijdig als het leven zelf. Ik denk dat veel mensen dat uit eigen ervaring
kunnen beamen. Het leven is fantastisch... én het is soms afschuwelijk en
risicovol. Beide kanten mogen en moeten we erkennen, hoe spannend en
moeilijk dat ook kan zijn. Anders houden we, als het even tegenzit, alleen ‘de
narigheid’ over. Of we zouden, als het leven ons toelacht, zomaar onze ogen
kunnen sluiten voor wat er niet goed is. Alleen Genesis 3, (de’ zondeval’), zonder
Genesis 1 (‘zeer goed’), zou je kunnen zeggen, of andersom. Samen zetten die
verhalen de bakens uit waartussen wij mogen leven.

In het geloof kunnen zulke tegenstrijdigheden heel goed bestaan. Het eerste
verhaal ('zeer goed’) is a.h.w. Gods proclamatie, die altijd geldig mag blijven, als
steun in onze rug, grond onder de voeten en dak boven ons hoofd. Ook als het
tweede verhaal, met alle chaos en vragen en zorgen, ons te machtig wordt.
'‘Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel
het leven heen.’ (Lied 650:2, Willem Barnard).

De kerk is voor mij de plaats bij uitstek waar we elkaar altijd beide polen weer
onder ogen brengen.

Dio Soeteman



Diaconie

Collecten

1e collectezondag 25 januari 2026: Jonge generaties Nederland
Bijbelspellen die jongeren uitdagen

Sirkelslag is een van de drie grote, spannende en interactieve bijbelspellen van
de Protestantse Kerk. Het wordt rond deze tijd door honderden jeugdgroepen uit
heel Nederland gespeeld. Elk spel draait om een inspirerend bijbelverhaal en
een diaconaal thema, waardoor jongerenop een speelse manier met geloof in
aanraking komen. De spellen zijn een mooie kans om jongeren bij de kerk
betrokken te houden. Uit ervaringen van gemeenten blijkt dat ze vaak een
starpunt zijn voor missionair jeugdwerk.

1e collecte zondag 1 februari 2026: Kerk in Actie Werelddiaconaat

Een proefplek is een inclusieve, gemeenschap of kerkplek. Ze heten ook wel
pioniersplekken of kliederkerken. Het woord proefplek geeft iets aan van
‘experimenteren’ : hier hebben mensen die weinig tot geen verbinding hebben
met de ‘traditionele’ kerk, de ruimte om het geloof te verkennen en iets van God
te ontdekken.

Jonge generaties en mensen met diverse culturele achtergronden zijn ook vaak
bij proefplekken betrokken en vinden er een thuis.



Diaconie

2e collectie 1e halfjaar 2026: Straatpastoraat Utrecht

Het Straatpastoraat Utrecht wil er zijn voor mensen die dak- en/of thuisloos
zijn, of geweest zijn en nog behoefte hebben aan contact. Het gaat dan om
buitenslapers, mensen die in opvangplekken slapen, mensen die ergens
op een bank bij anderen slapen en steeds weer naar een andere plek
moeten etc., maar ook om mensen die dakloos geweest zijn en nu wel een
eigen dak boven hun hoofd hebben maar
het moeilijk vinden die plek tot een prettige
thuisplek te maken. Vaak zit het daklozen-
bestaan nog diep in hun vezels en brengen
: ze een groot deel van hun tijd buiten door.
een stukje oplopen De mensen voor wie wij er willen zijn,
in Gods Naam hebben meestal een klein sociaal netwerk
en daarmee ook geen vangnet. Niet zelden
speelt daarbij ook mee dat ze, door wat het
leven hen bracht, veel moeite hebben met
verbinden met andere mensen. Ze zijn het niet gewend, zijn wantrouwend,
bang of isoleren zich snel.

met mensen
van de straat

Sinaasappel-project
Dit voorjaar willen wij als diaconie graag deelnemen aan het zgn Sinaasappel-
project, zoals dat vorig jaar is gestart in Doorn.

Het gaat erom dat er sinaasappels besteld kunnen worden die in Italié op een
eerlijke wijze worden geteeld en door migranten worden geplukt en verwerkt.
Deze migranten zijn onmisbaar om de economie te laten draaien in de regio
Calabrié. Door onze steun aan dit initiatief worden deze mensen niet uitgebuit,
maar krijgen een eerlijk loon en goede huisvesting.

Kortom een praktische invulling van naastenliefde en het mes snijdt aan twee
kanten: wij krijgen voor een normale redelijke prijs heerlijke sinaasappels
rechtstreeks uit de boomgaard.

Binnenkort krijgt U meer informatie over hoe te bestellen en de wijze van
betalen.



Diaconie

Opbrenst collecten

We zijn weer blij met uw bijdragen voor de diverse diaconale collecten in de
maanden november en december 2025.

Op zondag 2 november, was de collecte voor PKN Pastoraat, het bracht

€ 90,20 op.

Op zondag 9 november was collecte voor KIA WD Zuid-Afrika, de opbrengst was
€79,20.

Op zondag 16 november was de collecte voor Exodus, de opbrengst was

€ 94,70.

Op zondag 23 november was de collecte voor KIA Zending China, de opbrengst
was € 117,00.

Op zondag 30 november was de collecte voor KIA Zending Rwanda, de
opbrengst was € 188,20.

Op zondag 7 december was de collecte voor KIA WD Libanon, de opbrengst was
€ 122,00.

Op zondag 14 december was de collecte voor KIA WD India, de opbrengst was €
87,15.

Op zondag 21 december was de collecte voor PKN Jongeren gen., de opbrengst
was € 97,00.

Op 24 december (kerstnacht) was de collecte voor 50% voor het engelenproject,
de opbrengst was € 152,00. En 50% voor de kerk €131.90.

Op 25 december was de collecte voor KIA WD kinderen in de Knel, de
opbrengst was € 133,00.

Op zondag 28 december was de collecte voor Vluchtelingenwerk UHR, de
opbrengst was € 114,70.

Op 31 december was de collecte voor de Wingerd, de opbrengst was € 62,00.

Verder zijn er nog (grote) giften binnengekomen voor het project Straatpastoraat.
Vanaf 1 juli is het nieuwe project “Straatpastoraat Utrecht” gestart. Tot nu toe is
hier € 3084,00 voor binnengekomen. Een prachtig bedrag.

Alle gevers hartelijk dank!!
Nico de Jong
Diaconie



Diaconie

Kaarten voor bewoners AZC

Eerder hebben we uw aandacht gevraagd voor de
bewoners van het AZC. In december heeft een groot
aantal gemeenteleden een persoonlijke boodschap
of naam geschreven op de kaart. Op de achterzijde
stond een gedicht in het Nederlands, Engels en
Arabisch.

De diaconieén van de Johanneskerk, de
Geloofsgemeenschap St. Andries en de Michaélkerk, hebben deze kaarten op 23
december uitgedeeld, met daarbij een chocoladereep van Milka. Ook was er
voor iedereen warme chocolademelk met wat lekkers.

Het was leuk dat we als diakenen hulp kregen van enkele gemeenteleden en van
jonge AZC-bewoners. Ook fijn om te ervaren dat velen zich bij zo’'n gebeurtenis
al best weten te redden in het Nederlands. Tenslotte was ook de afstemming met
en de medewerking vanuit de AZC-organisatie heel prettig.

Al met al een mooie ervaring die we in de toekomst wellicht herhalen.
Onderstaand een foto van de locatie:
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Diaconie

Diaconale stamppotmaaltijd op 29 januari

29 januari is er weer de jaarlijkse diaconale stamppotmaaltijd. Inmiddels een
traditie die de diaconie graag in ere wil houden. Tijdens de vorige maaltijd werd
er onder het eten stevig nagedacht en gesproken over welke projecten de
aanwezigen aan tafel willen ondersteunen. Dit ging aan de hand van de
opdracht: Er is 1000 euro te besteden. Wat zijn projecten die geld mogen
ontvangen? Met de voorkeuren is de diaconie aan de slag gegaan. Een van de
doelen die naar voren kwamen is het straatpastoraat geworden. Zoals u weet het
doel onze tweede collecte.

De diaconie heeft het straatpastoraat uitgenodigd om mee te eten. En ja hoor, zij
komen. Twee straatpastors zullen aanschuiven om mee te eten en hun verhalen
met ons te delen over hun vrienden van de straat.

Dus mee eten, gezellig, U bent van harte welkom

- Opgeven kan tot en met 25 januari 2026

Dit kan via de de lijsten die in de kerk liggen of via de mail van de diaconie
diaconiejohanneskerk@pknleersum.nl.

Wilt u een stamppot koken? Dat zou fijn zijn. Gemeenteleden die een stamppot
klaar willen maken zijn van harte welkom. Heeft u een stamppot die uw
specialiteit is of gewoon een die lekker is, geef het door aan de diaken
persoonlijk of via de bovengenoemde mail

U bent welkom vanaf 17.00 wu.

Gijs de Raad




Ontmoeten & Verdiepen

De workshop ‘Als een boom " is verplaatst van 3 naar 17 februari.

Vrijdag 23 januari Literair bijbellezen

Elke keer een verhaal. Open en onbevooroordeeld en ondogmatisch samen
lezen. De Bijbel is namelijk helemaal niet bedoeld om in je eentje te lezen. Je
hebt anderen nodig, en liefst ook een gids. Social media laten je in steeds
dezelfde kringetjes ronddraaien, maar in gesprek met
deze krachtige oude teksten word je uitgedaagd om te
peinzen over jezelf en onze wereld, en lijnen te trekken
naar de actualiteit. Wie nieuwsgierig is, is welkom. Laat
je verrassen en je zult zien: er staat heel vaak niet wat je
dacht. Diederiek van Loo verzorgt dit literair bijbellezen
onder het motto: we gaan met elkaar vier keer aan het
werk, maar één keer meedoen mag ook.

Data 23/1en é/3

Tijd ~ 10.00-11.30 uur

LocatieJohanneskerk

Begeleiding Diederiek van Loo

Zondag 25 januari Schemermens Trio Wilde Eend

Hoe blijf je overeind na verschrikkingen van oorlog, haat en geweld? Waar vind
je licht, als alles duister is? Vlak na de Tweede Wereldoorlog gaat de joodse
advocaat Salomon Zeitscheck op zoek naar antwoorden om zijn menselijkheid te
hervinden. Hij vertoeft vaak in de schemering, tussen de schimmen van zijn
verdwenen geliefden. Al ronddolend vindt hij geen

enkele uitweg. Dan zet een bijzonder geschenk hem
op een nieuw spoor. ‘Schemermens’ is een SCHEMER
aangrijpend verhaal gebaseerd op het werk en leven M E N s
van de joodse schrijver Abel Herzberg. Trio Wilde Eend oV {evert Hagel "f’g‘:ﬁ
staat bekend om hun mengeling van indrukwekkend &
verteltheater, meeslepende melodieén en

sprankelende improvisaties. Hun vorige

voorstelling ‘De poppenspeler van Warschau’ werd

bijna honderd keer gespeeld en kreeg overal lovende
kritieken.

Datum  zondag 25 januari

Tijd 15.00 - 16.15 uur

Locatie Dorpskerk Maarsbergen Woudenbergseweg 52
Entree  Volwassenen € 12.50, kinderen € 6,00

MUZIKAAL r
TRIO WILDE EEND
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Ontmoeten & Verdiepen

Maandag 9 februari Durf moedig te zijn

Bisschop Mariann Budde werd internationaal bekend door haar kritische preek
bij de inauguratie van president Trump. Maar dat was niet de eerste keer in haar
leven dat ze naar voren stapte. In haar boek “"Durf moedig te

zijn" analyseert Budde aan de hand van bijbelteksten, belangrijke personen uit
de geschiedenis en haar eigen biografie wat je tot een
moedig mens maakt.

Moed is wat deze tijd van toenemende onrust en
schrijnend onrecht vraagt van de volgelingen van Jezus
Christus. Het is voor de kerk niet voldoende om een
plaats van troost en rust te zijn. Het komt ook aan op
moed

en weerbaarheid. Die eigenschappen zitten deels in je
DNA, maar je kunt ze ook leren. Wie zich daarbij wil
laten inspireren door Mariann Budde is van harte
welkom bij deze lezing door Leo Oosterom.

Datum  maandag 9 februari

Tijd 20.00 - 21.45 uur

Locatie Koningshof Doorn

MARIANN BUDDE-

Dinsdag 10 februari Utrechts Requiem, ‘Spiegels’
Het Utrechts Requiem combineert zes levensverhalen met moderne klassieke
muziek tot een aangrijpende voorstelling. De mensen die vanuit de middenmoot
de top bereiken zijn vaak onze rolmodellen. Maar mensen
die vanaf de bodem de middenmoot bereiken worden zelden opgemerkt. In de
projecten van het Utrechts Requiem vormen deze mensen de inspiratiebron. Zij
staan op het podium tussen de professionele musici en laten ons hun veerkracht
zien.

vervolg volgende pagina
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Ontmoeten & Verdiepen

Dinsdag 10 februari Utrechts Requiem, ‘Spiegels’

Deze muzikale vertelling over hoop en angst, inclusiviteit en buitengesloten
worden, gevangen zitten en bevrijd worden is een symfonie van hoop,
confronterend en herkenbaar tegelijkertijd.

In samenwerking met Johannes in het dorp.

Datum dinsdag 10 februari ;
Tijd  20.00 - 21.30 uur

Locatie Johanneskerk

Entree €5.00

Reserveren: stuur een bericht naar
johannesinhetdorp@pknleersum.nl

Dinsdag 17 februari “Als een boom” Workshop met psalmen

'Het kon de krant zijn ... Die oude teksten gaan keer op keer, tijd na tijd de
dialoog aan met mensen die zich daarvoor willen laten stilzetten.” Het boek "Als
een boom’ zet de psalmen midden in de samenleving. Met een foto uit de
wereld van nu, en teksten die de psalm bevragen, beamen, onderstrepen.
In deze workshop zullen Evelyn Noltus en Hans Neecke samen met de
aanwezigen een paar psalmen uit het boek lezen, en kijken naar wat de foto en
de tekst bij onszelf oproept. Geen theologisch verhaal, maar een verhaal op
belevingsniveau. Wie weet gaan we ook nog zelf aan de slag met een psalm.
Datum  dinsdag 17 februari
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Locatie Johanneskerk

Namens de commissie O&V,
Teun Monster
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Johannes in het Dorp

Spannende verhalen over Krekel

Behalve goede boeken schrijven kan Annet Schaap ook heel
spannend voorlezen en vertellen. Zondag 18 januari las zij in
de Johanneskerk in Leersum voor uit haar nieuwe boek
Krekel. De muzikale ondersteuning was van Fredrike de
Winter op accordeon - een perfecte combinatie. Samen
zongen zij ontroerende liedjes. In een overvolle kerk
genoten de vele kinderen, hun (groot)ouders en andere
liefhebbers van de mooie, spannende verhalen over Krekel.
Johannes in het dorp kijkt terug op een prachtige middag.

foto’s: Johan Doornenbal
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Kerkenraad

Afscheid en welkom van ambtsdragers

Ambtsdragers die komen en gaan.

Op zondag 11 januari is in een feestelijke dienst Sjaak Rodenburg bevestigd als
ouderling-voorzitter en Kora Manenschijn bevestigd als diaconaal medewerker.
Ze hebben de volgende vragen die door Diederiek van Loo aan hen werden
gesteld, met een volmondig JA beantwoord:

* Voel je je geroepen tot deze taak en wil je je hart, je ogen en oren openzetten
voor de God van wie Mozes en de profeten getuigen, en wil je, samen met ons
allen, de weg gaan die Jezus ons wijst?

* Beloof je deze taak trouw op je te nemen naar de jou geschonken gaven en
krachten, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je
weg brengt?

* Beloof je te zwijgen over alles wat je in vertrouwen wordt meegedeeld en te
spreken waar onrecht geschiedt?
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Kerkenraad

We hebben afscheid genomen van Lieneke Overweel-Ludden als diaken.
“Lieneke is en blijft iemand die kijkt en luistert naar wat de ander nodig heeft en
die die ander in haar waarde laat, die niet voor geld en macht gaat maar voor
liefde voor de medemens, voor planten en voor dieren”.

Ook hebben

we afscheid genomen van Arend Altena als voorzitter van de kerkenraad. Zijn
liefde en verantwoordelijkheid voor de Johanneskerk-gemeenschap heeft hij
gedurende de afgelopen zeven jaar steeds boven zijn eigen belang geplaatst.
We zijn hem daar zeer dankbaar voor en wensen hem al het goede toe nu
eindelijk zijn grote wens in vervulling kan gaan: terugtrekken in de studeerkamer
om te verdiepen en te blijven leren.

Hilje Logtenberg van der Grient, scriba
scribajohanneskerk@pknleersum.nl

foto's Hans Neecke
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College van Kerkrentmeester

Nalaten aan de Johanneskerk

De kerk functioneert dankzij de financiéle steun van onze gemeenteleden, zoals
bijvoorbeeld via de jaarlijkse actie kerkbalans.

Maar er is meer mogelijk; u kunt ook na het leven geld nalaten aan de kerk via uw
nalatenschap. Wij willen u op de mogelijkheid wijzen om in uw testament de
Johanneskerk op te nemen.

Dankzij legaten die we als Johanneskerk in de afgelopen jaren mochten
ontvangen hebben we nu meer financiéle armslag gekregen voor ons werk, voor
pastorale, diaconale en andere kerkelijke activiteiten. Geef voor de kerk van
morgen.

Wilt u meer informatie: in de ontmoetingsruimte ligt een folder of vraag onze
penningmeester Marc Kamermans.

penningmeesterjohanneskerk@pknleersum.nl

Johan Doornenbal, voorzitter College van Kerkrentmeesters
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Bij de diensten

Gastdames/gastheren gezocht

Vindt u het ook zo gezellig om op zondagmorgen bij het binnenkomen van de
kerk welkom te worden geheten? We zijn het al jaren zo gewend en dat willen we
graag zo houden.

Maar ..... er moeten wel genoeg gastdames dan wel gastheren zijn. De
bedoeling is om een ieder niet meer dan 4 keer per jaar in te roosteren. Omdat
er altijd wel wat verloop is dreigt hier een einde aan te komen. Hoog tijd dus
voor nieuwe instroom.

Wie wil de groep komen versterken en 4 keer per jaar de kerkbezoekers welkom
heten?

Aarzel niet, maar geef je op bij Nico Torenstra (ntorenstra@hccnet.nl)

Voorgangers de komende weken:

25/01: Frank Bosman

01/02: ds. Diederiek van Loo
08/02:  Alain Verheij

15/02: ds. Diederiek van Loo
22/02: Ineke Klos

01/03: ds. Coby de Haan

Autodienst

25 januari: Truus Bretveld 0343-456703
1 februari: Henk Steenwijk 06 46116298

Ga voor de liturgie naar https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie
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Overige Informatie

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl
Stuur uw berichten voor de website naar:
webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief
Kopij graag voor donderdag 5 februari 12.00 uur sturen naar e-mail:
nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller nieuwsbrief:
jan t/m mrt 2026: Hans Neecke
mei t/m jun 2026: Teus Stahlie
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